Nuutsbaeker, maart 2025

‘Banjuda Nos Hendenan (Laten

we ze helpen)’

Wat weet u van Curacao?

Wie naar het programma 'De slimste
mens' kijkt, weet dat er altijd een spelon-
derdeel is, waar BN-ers een verhaal hou-
den en daarna een vraag stellen die heel
ergens anders over gaat. Kandidaten
moeten dan enkele items noemen die ty-
perend en karakteristiek zijn voor het on-
derwerp om seconden te verdienen. Als u
nou eens bovenstaande vraag zou moeten
beantwoorden, wat zou u dan noemen?

Wat waarschijnlijk als eerste in u op komt
Zijn termen als: onderdeel van de ABC-
eilanden (hebben we vroeger op school
geleerd), bounty-eiland, oude
Nederlandse kolonie, zon-zee-strand,
vakantie, Willemstand met zijn beroemde
pontonbrug aan het straatje met die
gekleurde huisjes (voor de beelddenkers
onder ons) en ga zo maar door. U zult

Curagao is sinds 10 oktober 2010 een
apart land binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. Mijn zoon, die toen nog be-
roepsmilitair was, was bij de machtsover-
dracht aanwezig in het erepeleton en
mocht naar Maxima en Willem-Alexander
zwaalen die die overdracht een koninkiijk
tintje gaven. Het telt ongeveer 150.00 in-
woners, verdeeld over 102 nationaliteiten,
waarvan de meerderheid afkomstig is van
afstammedingen van tot slaaf gemaakten
uit Afrika. De meest gesproken taal is

Papiaments; het Nederlands is de tweede
taal, wordt onderwezen op scholen
evenals het Engels. In de jaren '90 van de
vorige eeuw kende het elland een hoge
mate van economische recessie, daama
trok het aan (vanwege toerisme), maar
zakte ook weer beetje bij beetje in elkaar.
Momenteel is er een hoge mate van
werkloosheid, zeker ook onder de jeugd.
Tot zover deze leerrijke beschouwing.

Ik zit aan tafel bij Ederlin Peters-
Zimmerman, voorzitter van de ‘Stichting
Banjuda Nos Hendenan' dat staat voor
‘Laten we ze helpen’. Ederlin is geboren
op Curagao en is nog steeds nauw met
dit overzeese gebied en de mensen aldaar
verbonden. In 1979 vertrok ze voor haar
werk (Ericsson, telecomcommunicatieap-
paratuur) naar Rotterdam om vervolgens
uitgezonden te worden naar plaatsen als
bijvoorbeeld Neurenberg en Moskou.
Toen haar man (ook werkzaam bij
Ericsson) in Aken kwam te werken
streek ze neer in Spaubeek. Ederlin:
“Het edland ljkt zo mooi, maar de
mensen hebben het zwaar. Niet voor
niets heet mijn stichting ‘Laten we ze
helpen’, want die hulp is hard nodig.
Hulp voor ouderen, hulp voor tehui-
zen, maar zeker 0ok hulp voor on-
derwijs”. Kijk, en daar heb je me. Als
het over onderwijs gaat, gaan mijn
oren rechtovereind staan,

Momenteel heeft de stichting ruim
tachtig vierkante meter (80m?) aan
dozen en materialen, gevuld met school-
materiaal en anderszins, in de oude

verscheping naar Curagao.
Echter de school staat op de
nominatie om gesioopt te
worden. En dat slopen is bin-
nen afzienbare tiid. Ederlin
moet eind april de school ver-
laten. Voor de verscheping is
een (en wellicht ook nog een
tweede, kieinere) container
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nodig. De kosten voor verscheping
ergens tussen de € 8000,- en
€ 10.000,- en dat heeft de stichting niet.
Vandaar dat men begonnen is met een
crowdfunding om de benodigde gelden
bijeen te brengen en iedereen kan, mag
en moet meehelpen. VRAAG: heeft u of
weet u een ruime opsilagplaats, schuur
(dan kan Ederlin tijd winnen). Ederlin heeft
al diverse acties in de steigers staan.
Zo zal er een benefietavond gehouden
worden met Caribische muziek, dans en
eten, Ook staat een heuse veiling op de
planning (heeft u spullen om te veillen,
neem dan contact op; denk hierbjj aan
een overnachting in een hotel, dinerbon,
beautybehandeling, schildery of prent,
kunstwerken, ballonvaart, e.d.), een stand
op de garagesale in Spaubeek en een
loterij (prijsjes welkom). Alle ideeén,
donaties en sponsoring is welkom.
We laten als Beekenaren Ederlin toch niet
in de kou staan, zeker???
Uiteraard zullen Ederlin en haar stichting
allerlel acties gaan ondememen. Ik hou u
daarvan op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

IfoRTIOCTOTTIK.v.K: 63249006).
Bellen mag ook: 06 53223185

Denkt u, daar wil ik een steentje aan
bijdragen?

Het bankrekening nummer is:
NL78 INGB0006827125 L.b.v.
Stichting Banjuda Nos
Hendenan.

Namens Ederfin: Bedankt!!!
Roland Willems



